
Het SNERT Toernooi 2024	 
 

Op dinsdag 13 februari werd op ons terrein het jaarlijkse SNERT 
Toernooi georganiseerd. Op de aanvankelijke datum was het 
weer dusdanig dat moest worden uitgeweken naar vandaag, 
maar nu was het weer stukken beter. Droog en af en toe zonnig, 
matig windje en de digitale temperatuurmeter van de tennis wees 
de hele middag 10 ºC aan. Heel goed te doen dus en er kwamen 
dan ook 20 deelnemers opdagen die én wel zin hadden een 
balletje te gooien én wel zin hadden in een bak snert. Want hé, dat hoort erbij hè? 
Nel en Willeke hadden de dag ervoor een enorme pan erwtensoep vervaardigd, met daarin 
uitsluitend verse ingrediënten. Man, en die wás toch een partij lekker! 
Jan L. bemenste vandaag de bar en voorzag iedereen op z’n tijd van een natje. 

 

Maar goed, toen Willeke, 
die de regie deze dag in 
handen had, iedereen 
had ingedeeld in teams, 
togen de spelers naar de 
baan en barste de strijd 
los. Er werd gewonnen, 
er werd verloren, maar 
zo te zien (en te horen) 
had iedereen het meer 
dan uitstekend naar de 
zin! Na afloop van de 

eerste partijen verkaste iedereen weer naar binnen om die snert te gaan proeven, want daar 
had men inmiddels wel zin in gekregen... 
Nou, alom louter complimenten voor de beide snert-prinsessen en menigeen nam nog een 
tweede bak en sommigen zelfs een derde... 
 

Nadat vrijwel alle 7(!) liters soep waren verorberd, stuurde Willeke iedereen weer de baan 
op voor de volgende partij. En wederom had iedereen het duidelijk naar zijn en haar zin, 
want weer werd er vrolijk gebould, er werd geweldig geplaatst en soms ook geschoten, maar 
er werden ook drama-boules gespeeld en ach, dat hoort er allemaal bij, toch? 
 

Nadat ook die laatste partijen waren gespeeld kon Willeke de eindstand berekenen en 
bekend maken. En waar sommigen punten vergaarden, waren er ook die (bijna) al hun 
punten weggaven en degenen die dat laatste het beste hadden gedaan waren Pum en ons 
nieuwe lid Aly (de eega van Theo). Alles ruim verloren maar ach, wél lol gehad en lekker 
gespeeld. Beiden werden voorzien van een netje chocolade-hartjes, want de volgende dag 

zou het Valentijnsdag zijn... 
Winnaars waren er ook: vier leden die er 2 hadden 
gewonnen. Piet (+13), Nico (+11), Corry (+6) en 
Kees (+3) mochten een prijsje van de tafel 
uitzoeken en vervolgens werden er nog vijf prijsjes 
verloot onder de overige deelnemers. 
Iedereen was het erover eens: een geweldig 
geslaagde en leuke middag! 
 

Willeke, Nel en Jan werden onder luid applaus 
hartelijk bedankt voor hun onmisbare bijdrage voor 
het welslagen van deze leuke middag.  



Nou, en daarna bleef het nog lang erg gezellig in onze kantine. 
 

Greetz, Gerrit (en de foto’s zijn gemaakt door Willeke, thnx!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


