
De Sinterklaas-mêlée 2023 
 

Op donderdagmiddag 30 november werd op ons eigen terrein het jaarlijkse 
Sinterklaas mêleetoernooi gehouden. Ondanks de frisse omstandigheden 
hadden toch zo’n 20 leden de weg naar onze buitenlocatie weten te vinden. 
De zon scheen overvloedig, blauwe lucht en bijna geen wind. Ideaal weer om 
een balletje te gooien dus. Willeke had de regie vandaag in handen, daarbij 
geassisteerd door Hanneke (beiden heel hartelijk dank!). Fred bemenste te 
kantine (ook bedankt man!) en hij had tot veler tevredenheid voor warme chocomel gezorgd, 
waardoor iedereen goed gemutst de middag doorkwam. Toen vooraf ook nog eens iedereen 
een consumptiebon van het bestuur ontving, was de feestvreugde helemaal compleet. 
 

Nadat er twee speelronden (op tijd) waren gespeeld, konden de beide leidsters de eindstand 
opmaken. Tussendoor had iedereen lekker binnen de inwendige temperatuur weer op peil 
kunnen brengen, daarbij geholpen door de warme choco natuurlijk, maar aangezien het 
buiten echt heerlijk speelweer was, kon iedereen het best volhouden. Alleen werd hier en 
daar geklaagd over koude vingertoppen, maar ach, ook dat viel eigenlijk best wel mee. 
 

Iedereen had een ingepakt cadeautje meegenomen, die allemaal kleurrijk op een grote tafel 
lagen uitgestald. Op volgorde van eindigen mocht iedereen een presentje uitzoeken.  
Tot ieders (en ook haar eigen) verbazing mocht Gerda als eerste aantreden om iets uit te 
zoeken. Slecht twee puntjes kreeg ze tegen, voorwaar een bijzonder goede prestatie! 

Natuurlijk was er ook iemand die als laatste het overgebleven 
cadeautje in ontvangst mocht nemen. Deze dame had slechts twee 
puntjes weten te scoren, maar hé, zonder verliezers zijn er ook geen 
winnaars hè? Grote hilariteit volgde toen bleek dat zij een compleet 
scheerpakket voor nat scheren had ‘veroverd’, met daarin kwast, 
scheerschuim, aftershave en nog meer te gebruiken onderdelen... 
 

Nadat iedereen was ‘bekomen’ van zijn/haar presentje, bleef het nog 
lange tijd heel erg gezellig in onze kantine... 
 

Greetz, Gerrit (en de foto’s zijn genomen door Willeke en mijzelf). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


