
Het Oliebollentoernooi 2023	 
 

Op donderdagmiddag 28 december vond 
onder enigszins gure omstandigheden ons 
jaarlijkse oliebollenmêlée plaats.  
Guur omdat de wind behoorlijk straf was (en knap fris). En hoewel het vlak voor tijd nog een 
beetje miezerde, bleef het gelukkig wel droog en ook de temperatuur bleef in de dubbele 
cijfers (nou ja, nét aan dan). Dat af en toe kleine tornado’s van bladeren de spelers op de 
baan verrasten, verhoogde alleen maar de spelvreugde, want hé, er viel toch niets aan te 
veranderen... 
Er hadden zich bijna dertig leden (en introducees) gemeld voor deelname, veelal dik 
aangekleed en voorzien van de nodige winterse attributen als handschoenen en mutsen. 
 

Hanneke en Willeke hadden de regie in handen en Jolanda en Nel zorgden ervoor dat 
iedereen tijdig van een natje en een droogje werden voorzien. Allen zeer hartelijk dan voor 
jullie inzet! Er waren oliebollen voorradig en die werden, indien genuttigd natuurlijk, door 

iedereen zeer op prijs gesteld. 
 

Er werden twee partijen (op tijd) gespeeld om 
iedereen ruim voldoende gelegenheid te geven 
zich in de kantine op te warmen én zich te goed 
te doen aan de oliebollen (of anderszins, al 
naar gelang de wensen). 
 

Kort na afloop van de laatste partijen konden 
de winnaars worden bekendgemaakt en toen 
bleken er ‘slechts’ vijf personen beide partijen 
te hebben verloren, bleken er ‘slechts’ zes 
personen tweemaal te hebben gewonnen en 
de rest had allemaal één partij gewonnen. Een 

vrijwel perfecte balans natuurlijk. Degenen die een prijs mochten uitzoeken waren: 
Maarten (2 +15),  
Jan L.  (2 +14),  
Els   (2 +12),  
Ineke   (2 +11) en  
Dam   (2 +10). 
Daarna werden ook nog eens acht prijsjes verloot 
onder alle anderen die wat minder in vorm waren 
geweest en ook dat viel bij iedereen in zeer goede 

aarde. 
 

Aan alle 
positieve 
geluiden 

te horen had iedereen het zeer naar de zin 
gehad, ondanks het weer (al viel de temperatuur 
dus wel mee...). En dat resulteerde ook in het feit 
dat vrijwel iedereen nog lange tijd bleef ‘hangen’ 
in onze kantine, waarbij de laatste oliebollen 
werden soldaat gemaakt (nou ja, vrijwel allemaal 
dan), en het nog lang bijzonder gezellig bleef. 
 

Greetz Gerrit (en de foto’s zijn allemaal gemaakt 

door Willeke, bedankt!). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


