
Ontmoeting met DVV 
 

Omdat aan de vorige speeldata diverse probleempjes kleefden, werd onze 
maandelijkse ontmoeting met onze vrienden van De vaste Voet uit 
Sassenheim (die van september dus) op deze avond gehouden. Plaats 
van handeling was onze eigen accommodatie in Hillegom. 

Er waren in totaal 26 deelnemers, zodat onze wedstrijdleider Willeke, daarbij geassisteerd 
door Ruud (bedankt voor jullie onberispelijke regie!) alle aanwezigen verdeelde over vijf 
doubletten en één triplet. Het was droog en de temperatuur was aangenaam zwoel, kortom 
ideaal bouleweer. Jan (de L) zorgde dat iedereen van een natje en een droogje werd 
voorzien (bedankt voor je inzet man!) en zo ontstond die oergezellige sfeer die onze 
ontmoetingen met DVV altijd zo kenmerkt. 
 

Er werden drie partijen op tijd gespeeld en dat bleek de ideale samenstelling te zijn voor 
deze avond. Ondertussen ging Willeke enkele malen rond met een schaal kaas, worst en 
andere ‘snuisterijen’ en toen Jan later op de avond ook nog eens enkele malen met een 
schaal frituurhapjes rondging, was iedereen rondom heppy-de-peppy. 
 

Nadat de laatste partijen waren gespeeld, konden Willeke en Ruud overgaan tot de 
uitreiking van de prijzen. Die waren als volgt verdeeld: 
Bij DVV:    Bij JBH: 
1e Jaap 3 +22   1e Gerrit    3 +13 
2e Piet  2 +12   2e Jan (vd P)    2 +17 
3e Leo  2   +8   3e John    2   +8 
4e Betty 2   +5   4e Els     2   +3 
  

En zo kwam er weer een einde aan een zeer geslaagd evenement.  
Voorlopig was dit de laatste ontmoeting met DVV. Na de herfst breekt de winter weer aan 
dus zullen we tot volgend voorjaar moeten wachten voor een herhaling. 
 

Greetz, Gerrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


