
De nieuwjaarsreceptie 2023  
 

Op zondag 8 januari hield ons bestuur weer 
haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de 
kantine van onze buitenlocatie. Na jaren van 
gedwongen afwezigheid vanwege corona, 
mochten we eindelijk weer bijeenkomen voor 
een toost op het nieuwe jaar. 
 

De belangstelling was, ondanks het best wel 
kille weer, niet onaardig te noemen. Bijna 30 
leden hadden de weg naar onze (warme) kantine weten te vinden. Jan de Landmeter, 
tijdelijk interim-voorzitter, sprak de aanwezigen toe met een korte beschouwing op de 
achterliggende periode en had tevens aandacht voor de toekomst. Daarna werd 
gezamenlijk het glas geheven en een toost uitgesproken over de voor ons liggende tijd. 
 

Vervolgens werd op gepaste wijze afscheid genomen van onze scheidend voorzitter Gerard 
Willemse, die vanwege gezondheidsredenen zijn functie heeft moeten neerleggen, zeer tot 
zijn spijt overigens. Ook zijn eega Hanneke werd niet vergeten, die had immers een reeks 
van jaren haar mannetje regelmatig moeten missen. Een fraaie bos bloemen was haar door 
iedereen gegund. 

 

Ons aller Ruud, maar vooral ook zijn eega 
Anja, hadden voor enkele grote schalen 
bijzondere hapjes gezorgd, die bij iedereen 
zéér in de smaak vielen. Bedankt beiden! 
Fred en zijn gezellin Jolanda zorgden dat 
iedereen op tijd werd voorzien van een 
drankje (bedankt beiden!). En vervolgens 
bleef het op die manier dus nog geruime 
tijd bijzonder gezellig in de kantine van 
onze buitenlocatie. 
 

Greetz, Gerrit (en de foto’s zijn genomen door Ria en Els, bedankt beiden!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


