
Jubileumfeest met BBQ 
 

Onze vereniging is opgericht op 3 december 2001. Dat betekende dat 
wij op 3 december 2021 ons 20-jarig bestaan te vieren hadden. Helaas 
gooide toen corona, zoals wel vaker, roet in het eten en bovendien 
waren de weersomstandigheden niet van dien aard dat in die periode 
een jubileumfeestje in de buitenlucht (we beschikken immers nog steeds 
niet over een binnenlocatie) een aangename bezigheid zou zijn 
geweest… Derhalve had ons bestuur besloten de feestelijkheden te verschuiven naar aan 
aangenamer periode, hopende dat dan de corona voldoende zou zijn teruggedrongen voor 
een leuk feestje en de buitentemperaturen aangenamer zouden zijn dan in december.  
Naarmate het jaar 2022 vorderde werd langzamerhand duidelijk dat corona wel degelijk op 
haar retour was en vele maatregelen en beperkingen werden losgelaten. In al haar wijsheid 
had ons bestuur besloten dat zaterdag 18 juni 2022 een geschikte en zonnige dag zou zijn, 
ideaal voor een jubileumfeestje. 
Er werd een jubileumcommissie samengesteld (bestaande uit Ruud, Gerda, Willeke en Jan 
de L.) en de voorbereidingen konden beginnen.  
 

Nou, voor wat het weer betrof had ons bestuur vast en zeker een heldere en vooruitziende 
blik, want het was echt stralend zonnig weer! Er hadden zich ruim 50 leden aangemeld 
(enkelen met aanhang) en mede door de geanimeerde stemming onder de deelnemers én 
het programma dat de jubileumcommissie ons voorschotelde, werd het een geweldig 

geslaagd feest. 
 

Op de eerste banen waren enkele flinke partytenten geplaatst 
waar iedereen in de toch wel noodzakelijke schaduw kon 
zitten. Op alle tafels had onze sponsor Bloemist VAN DER 
POST voor een fraai en passend bosje bloemen gezorgd. 
Onder het genot van koffie (of thee) met appelgebak heette 
Ruud iedereen welkom, waarna onze voorzitter de middag 
opende met een, voor zijn doen, korte toespraak waarin hij 

een en ander van onze geschiedenis memoreerde.  
Daarbij werden tevens vier leden van het eerste uur, die veel voor de ontwikkeling van onze 
vereniging hadden (en nog steeds hebben) betekend, in het zonnetje gezet. En zo kregen 
Jan en Ria en Willeke en ikzelf een “gouden butje” opgespeld, ten teken van de verdiensten 
in de afgelopen jaren (en natuurlijk hopende op nog heel veel komende jaren…). 
 

Vervolgens legde Ruud uit wat de bedoeling van de middag was. Er werden aan alle 
aanwezigen op naam gestelde enveloppen uitgedeeld, waardoor iedereen wist in welk team 
hij/zij was ingedeeld, maar ook aan welke onderdelen in welke ronde en in welke volgorde 
kon worden deelgenomen.	 
 

Zo waren er op twee banen vierkante kubussen neergelegd, 
waarmee een partij ‘gebould’ moest worden. Hilarisch soms 
hoe die blokken alle kanten op stuiterden… 
 

Daarnaast was een baan 
waarop een soort vergroot uiteinde van een sjoelbak was 
geplaatst en waarbij iedereen met 15 boules een potje 
“jeu de sjoel” moest spelen. Heel knap toen achteraf bleek 
dat Jan L. met grote overmacht dit onderdeel won met 
slechts één misser... 

 



Tenslotte was er een baan aangelegd waarbij iedereen 
tweemaal 5 butjes moest plaatsen in zes ringen, die 
verschillende punten opleverden. En dat bleek nog niet 
mee te vallen… 
 

Nadat Ruud alle berekeningen en tellingen had verricht, 
kon worden overgegaan tot de prijsuitreiking. Daarbij 

vielen de drie winnende teams in de prijzen maar ook drie individuele deelnemers die met 
hun scores boven de rest uitstaken.	 
 

Inmiddels had een van onze sponsors, cateraar 
KA4FOOD, alle benodigdheden voor een barbecue 
klaargezet en kon iedereen ‘aanvallen’. Velen lieten zich 
de aangeboden vlees- en andere hapjes uitstekend 
smaken en ook het afsluitende toetje viel bij iedereen in 
goede aarde. De complimenten aan onze sponsor 
waren dan ook legio en zonder uitzondering zeer lovend. 
 

Tot slot had Ruud een muzikale bingo in elkaar 
gedraaid. In de uitgereikte enveloppe zat voor iedereen 
tevens een bingokaart, waarop allerlei muzikanten, 
tunes en filmmuziek stonden vermeld. In een 
willekeurige volgorde werden vele verschillende geluids-
fragmenten ten gehore gebracht. Dat gebeurde via de 
laptop gelukkig, aangezien de zangtalenten van Ruud 
nou eenmaal bij menigeen niet als excellent bekend 
staan… Desalniettemin zongen vele aanwezigen de deuntjes uit volle borst mee, al waren 

er ook enkelen die dat óf niet konden óf niet bijster op prijs 
stelden. Nou ja, de overgrote meerderheid vermaakte zich 
opperbest, totdat de eerste bingo’s vielen. Toen verstrakten 
de koppies links en rechts en werd toch nog ijverig gehoopt 
op een kansje. 
 

Toen de prijzentafel tot zo’n 15 prijsjes was gereduceerd, 
mocht iedereen die nog geen prijs had gehad, zijn/haar 
bingokaart inleveren en werd daarmee begonnen aan een 
loterij. 
Uiteindelijk had ruim de helft van alle aanwezigen een prijsje 
ontvangen en daarmee kwam er dan uiteindelijk toch een 
einde aan een buitengewoon geslaagde middag.	 

 

Namens alle deelnemende leden, al dan niet met aanhang, bedanken we hierbij de leden 
van de jubileumcommissie die voor een bijzonder leuk en gevarieerd programma hebben 
gezorgd. Dus, Ruud, Gerda, Willeke en Jan: van harte bedankt voor jullie geleverde 
inspanningen, we hebben er met z’n allen flink van genoten! 
 

Op naar het volgende jubileum dus, als we 25 jaar 
bestaan. Dat zal zijn op 3 december 2026, dus zal het 
volgende jubileumfeest zeer waarschijnlijk worden 
gevierd in hétzij ons nieuwe onderkomen (dat dan 
hopelijk gereed zal zijn), hétzij in de buitenlucht op onze 
buitenlocatie, maar dát zal in dat geval dan 
hoogstwaarschijnlijk ergens in juni 2027 zijn… Tot dan. 
 

Greetz, Gerrit (en alle foto’s zijn gemaakt door Jan Clemens, bedankt Jan!). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


