
Ontmoeting met DVV 
 

Op woensdagavond 29 januari ontvingen we onze 
vrienden van DVV (De Vaste Voet uit Sassenheim) 
in onze nieuwe binnenlocatie aan het Henri Dunant-
plein voor een gezellig avondje boulen. Net als wij, 
toen wijzelf voor de eerste keer binnenkwamen, 
toonden zij zich aangenaam verrast door de fraaie 
ruimte en vooral door de hoogte daarvan. Door het 
kleinere vloeroppervlak zijn we weliswaar van 8 
naar 5 (of 6) banen gegaan maar qua hoogte zijn we er beslist op vooruit gegaan. 
Vanwege het kleinere aantal banen kunnen we slechts 5 (of 6) partijen tegelijk laten spelen 
en dus was er van onze beide verenigingen een tiental leden, in totaal dus 20 deelnemers, 

die sportief streden voor de eeuwige roem. 
 

Willeke, die de regie in handen had (waar nodig 
ondersteund door mede-CW-er Ruud, bedankt 
beiden), verzorgde de indeling van iedereen en 
daarna werden er drie partijen gespeeld, op tijd, 
steeds in wisselende samenstelling. Jan (de L) 
had de provisorische bar voor zijn rekening 
genomen en deed dat uitstekend (bedankt man!). 
Toen hij ook nog eens zorgde voor lekker gevulde 
schalen met kaas, worst en lekkere (snoep) 
tomaatjes, was het helemaal voor elkaar… 
 

In een bijzonder gemoedelijke en gezellige sfeer werden de duels gestreden en iedereen 
had het (vaak hoorbaar) uitstekend naar de zin. 
 

Nadat alle partijen waren gespeeld, was er ook 
nog een eindstand, met als winnaars: 
Bij DVV:   Bij JBH: 
 1e Hanny 3 +32   1e Fred 3 +31 
 2e Joop 2 + 8   2e Gerda 3 +29 
 3e Renée 2 + 6   3e Ruud 3 +26     
Willeke had voor deze eerste zes geëindigde 
deelnemers voor leuke prijsjes gezorgd en die 
werden door de winnaars in dank aanvaard. 
 

Nou, en vervolgens bleef het nog heel lang heel erg gezellig in die kleine kneuterige ruimte 
die enkele vrijwilligers van JBH (bedankt lui!) hebben omgetoverd tot een fraaie kantine. 
 

Greetz Gerrit (en de foto’s zijn deze keer gemaakt door Willeke, bedankt!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


