
Ontmoeting met DVV 
 

Op vrijdagavond 1 maart hadden we een ontmoeting met onze vrienden 
van DVV (De Vaste Voet uit Sassenheim), de laatste van dit winter-
seizoen alweer. De belangstelling was deze keer goed te noemen want 
met 28 deelnemers waren de banen vrijwel allemaal bezet. 
 

Jan, Ria en Hanneke bemensten de bar in wisselende samenstelling (bedankt alle drie!) en 
toen Jan tussendoor ook nog eens met een grote schaal kaas en worst rondging, was 
iedereen weer helemaal “rondom content”.  
Het was sowieso toch al een bijzondere avond, want over een maand moeten we onze 
binnenlocatie definitief verlaten hebben en niemand weet nog hoe dat komend winter-
seizoen zal gaan lopen. Da’s afwachten dus waar we terecht zullen gaan komen. 
 

Willeke had de regie van de avond in handen (ook bedankt!), en toen we drie speelronden 
(op tijd) hadden gespeeld, kon zij de overall eindstand 
bepalen. De winnaars: 
 

Bij DVV:    Bij JBH: 
1e Ria (v.D) 3    +18  1e Hanneke  3 +25 
2e Renée 3    +14  2e Gerrit  3 +21 
3e Aad 2½ +19   3e Ruud/Jan  3 +19 
 

Nadat Kees de prijswinnaars had vereeuwigd voor het 
nageslacht, was het (zoals altijd) nog lange tijd vreselijk 
gezellig in de kantine van onze binnenlocatie. 
 

Greetz, Gerrit (en Kees, bedankt voor de foto’s man!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


