
Ontmoeting met DVV 
 

Op vrijdagavond 11 januari hadden 
we weer een ontmoeting met onze 
vrienden van DVV (De Vaste Voet) 
uit Sassenheim. De opkomst was dit 
keer lager dan anders, maar de tien 
Sassemers en de tien Hillegommers vermaakten zich niettemin opperbest. 
 

Willeke had de regie in handen, waar nodig bijgestaan door Ruud (bedankt beiden) en de 
bar werd bemenst door Jan (de L, waar nodig bijgestaan door Ria). Ook jullie hartelijk dank 
voor jullie onmisbare inzet. 
Tussen de partijen door werd er rondgegaan met schalen worst en kaas en die vielen (de 
worst en kaas dan, niet de schalen…), zoals altijd eigenlijk, in bijzonder goede aarde. 
 

Nadat iedereen drie ronden (op tijd) in steeds wisselende samenstellingen had afgewerkt, 
kon de individuele eindstand worden vastgesteld: 
 

Bij DVV:    Bij JHB: 
1e Kees (vd W) 2 +19  1e Ruud 3 +30 
2e Corrie  2 +16  2e Joey 3 +29 
3e Bart  2 +13  3e Fred 2 +12 
     Renée 2 +13 
 

Nadat hoffotograaf Kees alle prijswinnaars had 
vereeuwigd en daarmee vastgelegd voor het 
nageslacht, bleef het nog lange tijd zeer gezellig in de 

kantine van onze binnenlocatie daar aan de Wilsonweg. 
 

Greetz, Gerrit Loderus (en de foto’s zijn gemaakt door Kees Hagoort van DVV, bedankt man!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


