
De Sinterklaasmêlée 
 

Op vrijdagavond 30 november was het weer zover: 
de jaarlijkse Snieklaas-periode was weer aan-
gebroken en samen met onze vrienden van DVV 
(De Vaste Voet uit Sassenheim) zouden we 
figuurlijk weer de degens kruisen in een zeer 
aangename ambiance en nadat de kruitdampen 
waren opgetrokken, zouden cadeautjes worden uitgewisseld. De opkomst was dit jaar weer 
behoorlijk goed, er hadden zich 26 deelnemers gemeld met een ingepakt cadeautje dat de 
Sint bij hen speciaal voor deze avond had achtergelaten. 

 

Willeke, getooid als hulppietje, had samen met 
Ruud de touwtjes ‘strak’ in handen en 
verdeelde iedereen over de teams. Er werden 
drie ronden (op tijd) gespeeld. Jan bemenste de 
bar en voorzag iedereen van een natje en een 
droogje. Tussen de partijen door ging Jan ook 
nog met schalen “gezonde waar” rond en 
iedereen liet zich de kaas, worst, komkommer 
en snoeptomaatjes bijzonder goed smaken. 
Daarnaast stonden in de kantine de nodige 
schaaltjes pepernoten dus kon iedereen zich 

heerlijk uitleven, zo daar bij deze of gene behoefte aan was… 
 

Na afloop van de ‘schermutselingen’ zorgden Willeke en Ruud voor een eindstand en 
vervolgens verrichte laatstgenoemde de prijsuitreiking. Eerste van het hele stel was Carla 
geworden (3 +20) en laatste was Els (0 -19). Beiden werden voorzien van een enorme 
chocolade 1-euromunt, waarna de rest op volgorde van eindigen een cadeautje mocht 
uitzoeken. Aan de reacties te horen vielen verreweg de meeste cadeautjes in goede aarde. 
Jammer was alleen dat enkelen afwezig waren door ziekte, van harte beterschap allen! 
 

Na afloop werden alle deelnemers nog even door Kees voor het nageslacht vastgelegd en 
toen bleef het nog geruime tijd een gezellige bedoening in onze kantine aan de Wilsonweg. 
 

Greetz, Gerrit Loderus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


