
Ontmoeting met DVV donderdagavond 4 oktober 

 

Het was een prachtige avond, heerlijke temperatuur en 37 enthousiaste boulers. Dus alle 
ingrediënten waren aanwezig om er een mooie boule-avond van te maken. 
De DVV-ers waren in de meerderheid, dus werd JBH aangevuld met enkele thuisspelers. 
De wedstrijdleiding werd heel vakkundig bemand door Kees van der Wouden, Aad van 
Nieuwkoop en ongekend natuurtalent, speaker Dick, die met humor de partijen met luide 
stem verdeelde. 
 

Betty zorgde dat iedereen met een drankje tussendoor kon uitrusten. 
Er waren bij DVV enkele spelers die voor het eerst meespeelden en die deden dat echt niet 
onverdienstelijk! Andre werd zelfs 1e bij DVV, een heel 
mooie prestatie! Dank aan onze boule-fotograaf: Kees. 
 

Uitslag: 
Bij DVV:    Bij JBH: 
1e André 3     + 29 1e Ruud  2   + 15 
2e Ino        3     + 26 2e Kees vd W 2   + 12 
2e Inge       3     + 26 3e Willeke  2   + 10 
 

Dit was voor dit zomerseizoen de laatste buitenontmoeting 
met DVV in Sassenheim. De volgende keer zal in de 
binnenlocatie van JBH zijn, zie voor de juiste data de 
activiteiten-kalender. 
 

Groetjes, Willeke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


