
Ontmoeting met DVV 
 

Op vrijdagavond 2 maart vond weer een 
ontmoeting plaats met onze vrienden van De 
Vaste Voet uit Sassenheim. Dit was de 
voorlopig laatste indoor-avond, aangezien 
we binnenkort naar buiten verhuizen en dan 
vervolgens enkele malen te gast zullen zijn 
in Sassenheim, wat doorgaans op een 
donderdagavond zal gaan plaatsvinden. 
 

Deze keer was er ruime belangstelling, zeker van Hillegomse zijde. Zozeer zelfs, dat er 
enkele Hillegommers als Sassemer moesten spelen om alle aanwezigen in een even aantal 
partijen te kunnen verdelen. De (bijna) 30 aanwezigen zorgden ervoor dat vrijwel alle banen 
waren bezet en dat het een vrolijke drukte was. 
Willeke had de regie ferm in handen (waar nodig geassisteerd door Ruud, beiden bedankt!), 
en Jan (de L.) bemenste de bar, bij tijd en wijle bijgestaan door Ria (B., beiden ook bedankt!). 
Zeker toen Jan enkele malen rondging met schalen kaas en worst, viel dat bij alle (nou ja, 
bij verreweg de meesten dan) aanwezigen in bijzonder goede aarde. 
 

Nadat iedereen drie partijen (op tijd) had gespeeld, kon Willeke de eindstand opmaken: 
Bij DVV:   Bij JBH: 
1e Harry 3 +31  1e Ruud 3 +26 
2e Ria  2 +14  2e Dale 3 +14 
3e Corry 2 +11  3e Ria (vd P) 2 +10   
4e Hanny 2   +8 
 

Er waren enkele zeer lange partijen gespeeld, dus was het ongemerkt al laat geworden. 
Niettemin bleven nog vele deelnemers lekker lang kletsen, erg gezellig dus. 
 

Greetz, Gerrit (en de foto’s zijn gemaakt door Willeke en Cees vd W, bedankt!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


