
Ontmoeting met DVV 
 

Op vrijdagavond 3 februari kregen 
we weer bezoek van onze 
vrienden van De Vaste Voet uit 
Sassenheim. Ze kwamen met een 
mannetje (en vrouwtje) of tien en 
aangezien er eenzelfde aantal 
van ons aanwezig was, speelden we die avond met z’n twintigen in vijf partijen verdeeld. 
Iedereen speelde drie potten achter elkaar (op tijd), met steeds wisselende partners en 
tegenstanders en zodoende kon aan het eind van de avond voor iedereen afzonderlijk een 
eindstand met een bijbehorende plaats op de rangschikking worden opgemaakt. 

 

De regie deze avond was in handen van Willeke, 
daarbij waar nodig geassisteerd door Ria (B), én 
Willeke speelde zelf ook nog dus was ze er maar 
druk mee… Bedankt meiden voor jullie strakke 
leiding! De bar was deze avond in handen van 
Jan de Landmeter, waar nodig geassisteerd 
door Hanneke, én beiden speelden ook nog dus 
ook voor jullie driewerf bedankt voor jullie inzet! 
Bovendien liet Jan met enige regelmaat een 

grote schaal kaas en worst passeren dus was iedereen ‘happy-de-peppie’. 
 

Nadat de laatste boules waren uitgerold en de 
uitslagen waren doorgegeven, kon Willeke de 
eindstand bekend maken en de bijbehorende 
prijzen uitreiken: 
Bij JBH:   Bij DVV: 
1. Hanneke 3 +24  1. Aad  3 +27 
2. Willeke 3 +14  2. Jos  2 +20 
3. Fred 2 +11  3. Joop 2 +12 
 

Daarna bleef het nog geruime tijd erg gezellig 
in onze kantine en vervolgens toog iedereen 
huiswaarts, tevreden over de zeer gezellig verlopen avond. Tot de volgende keer! 
 

Greetz, Gerrit Loderus (en de foto’s zijn deze keer gemaakt door Willeke, Nel en mijzelf). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


